
Anders 
denken                  

en 
doen ! 

 

 
 

 

40 dagen  

op weg  

naar Pasen 
 

29 maart 2026 

 

Wie liever minder papier  

gebruikt,  

kan via deze QR code  

voortaan de viering 

volgen op de tablet of GSM. 



Intredeprocessie  

 

 

Welkom  

 

Symboolmoment:  

Vandaag gaan wij de weg van vreugde  

naar lijden, 

want palmzondag van dit jaar is meegaan  

met hen die lijden onder de schending  

van mensenrechten waar dan ook,  

op welke manier dan ook.  

Is een vuist maken, in actie komen  

en de toekomst in handen nemen. 

In deze viering merken we hoe Jezus trouw blijft 

aan het visioen van gerechtigheid en zichzelf 

hiervoor onvoorwaardelijk geeft. 

We plaveien verder aan een pad richting Pasen, 

nieuw leven en brengen  

onze laatste stapsteen aan: verbinding. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Slotlied 

Door de wereld klinkt een lied. 
Tegen angsten en verdriet, 
tegen onrecht, tegen dwang 
richten pelgrims hun gezang. 
Here God, wij zijn vervreemden 
 

Mededelingen   

 

Zending en zegen  

 

 

Dinsdag 31 maart – 19.00 u 

   Verzoeningsviering met gongklanken  

 (Piet De Smedt) 

Witte Donderdag 2 april – 19.30 u 

   Viering met samenzang 

Goede Vrijdag 3 april 

 ✝️ 14.30 u – Kruisweg (met Heilig-Hartschool) 

   19.30 u – Avondviering met accordeon  

 (Elke De Meester) 

Zaterdag 4 april – 20.00 u 

  ️ Paaswake met St.-Ceciliakoor 

Zondag 5 april – 10.30 u 

   Feestelijke Paasviering met huisorkest 

   Nadien: paaseieren rapen in de tuin 

Zondag 19 april – 9.00 u 

 ✨ Op zondag 19 april is de vormselviering 

  om 9.00 u in deze kerk.  

 Iedereen van harte welkom!  

 ⚠️ De viering van 10.30 u vervalt 

Gods nabijheid ervaren  

Laten we zingen om Gods nabijheid  

voor vandaag en de komende tijd 

Kyrie eleison – Heer, ontferm U 

 

Palmwijding  

Maar zullen zij geloven en nemen zij Hem aan 
of zullen zij Hem doden en Gode wederstaan? 
Ik zie de koning komen die op een ezel rijdt, 
de palmen van de bomen zijn voor  
zijn voet gespreid 
 

Laat deze palmtakken voor ons een oproep 

zijn om elke dag opnieuw  

vrede en gerechtigheid uit te dragen,  

thuis, in onze werkkring, in onze relaties,  

in de wereld.   

Dat we U door onze manier van samenleven  

begroeten in ons leven. Amen.  

 

Inleiding op het passieverhaal   

Mensen lopen het huis uit,  

de straat op Hem tegemoet: 

eindelijk iemand met het hart op de tong, 

eindelijk iemand  

met geen blad voor de mond, 

eindelijk iemand om je aan vast te houden: 

de stad leeft er van op. 

Het was niet zijn roeping om gediend te worden, 

Hij diende zelf, 

Hij ging naar de weerloze en arme  

en zieke mensen  



en Hij hielp waar Hij kon  

en Hij vertelde de mensen  

over zijn Vader in de hemel. 

Maar daar was niet iedereen blij mee. 

want terwijl het feest duurt, 

worden al plannen beraamd. 

Toegejuicht, verwelkomd, 

verdacht gemaakt en opgepakt, 

op één en dezelfde dag. 

Luister maar hoe het gebeurde… 

 

Passieverhaal  

… 

Wanneer het duister valt,  
er rust daalt overal  
en mensen slapen gaan:  
zeg ons dan stil uw naam. 
… 
Wanneer ons deze nacht  
ontneemt de levenskracht,  
verschrikt en angstig maakt:  
zijt Gij het dan die waakt? 
… 
Wanneer het morgenlicht verschijnt  
op ons gezicht, 
ons nieuw en levend maakt:  
hebt Gij ons aangeraakt. 
 
Geloofsbelijdenis   
God onze vader voor altijd verbonden en 

die ons nooit zal verlaten dat geloven wij. 

Dat geloof willen we nu samen uitspreken. 

 

Een mens: verraden en vernederd,  

gehangen als een slaaf, vermoord.  

Jezus van Nazareth is niet de enige  

die roept "waarom heb Jij mij verlaten?" 
 

Midden in ons leven staat het kruis van 

ontrouw en haat, lijden en dood. 

Maar we geloven en willen hier luidop 

zeggen dat deze Jezus Uw Woord  

is geworden en nog levend is,  

als geen ander. 

Geef ons op die tocht het vertrouwen dat Gij 

diegene zijt die ons steeds weer ommarmt. 

Zo willen wij tot U bidden met de woorden  

zoals Jezus ons die geleerd heeft. 

 

Onze Vader  

 

Gebed om vrede en vredewens   

Vrede die van binnen zit kun je niet afdwingen; 

je krijgt ze. 

God, laat ons op dit moment Uw vrede voelen, 

Uw armen om ons heen. 

 

Kom naar ons met Uw vrede die verbindt, 

Uw vrede die geneest, 

Uw vrede die verdriet draaglijk maakt. 

 

Wees de kracht die ons doet opstaan, 

de kracht, een vrede die stenen  

doet verplaatsen 

…als het moet. 

 

Die vrede van Gods Geest zij altijd met u. 

En geven wij die Geest van vrede  

door aan elkaar. 

 

Inleiding op de communie   

 

Communie (orgelmuziek) 

 

Om thuis te komen bij onszelf 

Slotgebed 

God, Gij hebt gezegd  

dat Gij ons nooit los zult laten. 

Geef dat ook wij elkaar vasthouden 

nu wij weer naar huis gaan 

en de Goede Week beginnen.. 

Dat wij elkaars toeverlaat blijven, 

Als het goed gaat maar ook en vooral  

als het minder goed gaat in ons leven,  

dicht bij huis of in de wereld verder weg. 

Dat durven vragen wij U vragen Heer. 

Amen. 

 

Een klein beetje groen 
voor op het kruis 
en zie het komt weer tot leven. 
Een klein beetje hoop  
voor in jouw huis 
en zie het komt weer tot leven. 
Een klein beetje liefde 
voor in jouw gezin 
en zie het komt weer tot leven. 
Een klein beetje geloof  
voor deze wereld 
en zie Hij komt weer tot leven 
 
Antoon Vandeputte 



Offerande  
De misdienaars komen graag rond 

voor jouw bijdrage om zo onze  

geloofsgemeenschap  

verder te helpen. 

Maar heb je geen (klein-)geld bij,  

dan kan je indien gewenst,  

storten via je bankapp. Scan de QR-code  

(het bedrag kan je zelf aanpassen).  

 

Bidden bij brood dat leven geeft 

Ook vandaag komen we samen  

rond het leven gevend brood.  

Brood dat in een vorige viering gezegend werd. 

Rond dit brood willen wij bidden tot u,  

God onze vader. 

 

Hoe kunnen wij U danken, God, Vader, Moeder, 

voor het geluk dat ons geopenbaard werd in Jezus, 

uw Zoon. 

Wij danken U 

dat Gij door Hem uw boodschap verkondigd hebt 

aan de kleinen en de eenvoudigen. 

Met Hem willen wij U danken 

dat Gij voor ons een toekomst opent 

en ons leven, hoop en uitzicht geeft. 

 

Een mens bij uitstek was Hij, Jezus van Nazareth, 

ingehaald als een koning,  

toegezwaaid met palmen,  

toegezongen met 'hosanna' 

daarna verguisd omdat zijn koningschap  

niet van deze wereld was 

 

Koninklijk in de waarheid,  

prachtig in de liefde,  

één en al zorg voor misdeelden  

en onderdrukten,  

voor weerlozen en zieken,  

voor iedereen.  

Zo was en is Hij, Jezus, onze Heer. 

 

Overal waar Hij kwam, kwam Hij om te dienen. 

Hij die de eenvoud van een ezel verkoos  

boven macht over mensen.  

 

Hij baande voor ons de weg.  

een weg van eenvoud, een weg van dienen,  

een Koninklijke weg van zorg voor elkaar. 

 

Meer dan anders nog is het vandaag duidelijk  

wat er van ons verwacht wordt als wij Jezus volgen. 

Meer dan anders nog mogen we vandaag voelen 

dat het brood delen met elkaar  

een teken is van bereidheid om samen  

die weg te gaan. 

 

Gehoorzaam was Hij tot de dood. 

Hij heeft het uitgehouden. 

Wij noemen Zijn naam met eerbied  

en bewondering en wij belijden:  

Hij is de Zoon van God. Amen  

 

Voorbeden  

Wij, wedlopers en veldwerkers, 

midden in het leven, 

soms moeizaam, soms geestdriftig 

bouwen aan de stad die komen zal. 

God, vuur ons aan, 

dat wij de toekomst tegemoet gaan. 

Zij, de grote namen, 

de profeten en belijders, 

de hervormers en vredestichters, 

de zwervers en dichters. 

God, moedig hen aan 

dat zij het zoeken naar gerechtigheid 

niet prijs geven. 

Ubi caritas… 
 

En vergeet niet hen, 

de onbekenden,  

de allergewoonste mannen en vrouwen 

die hun doodgewone onopvallende leven 

aan anderen geven, zodat dank zij hen, 

ooit de nieuwe stad verrijzen zal. 

Ubi caritas… 
 

Wij danken U, God, 

voor onze geloofsgemeenschap: 

dat we blij zijn met wie blij is 

en mee treuren met hen die verdriet hebben. 

We denken aan onze zieken en  

bidden voor hen van wie we afscheid  

moesten nemen (…) 

 

En voor wie ons gebed wordt gevraagd (…)  
Ubi caritas … 
 

Nemen we in stilte even tijd voor  

een persoonlijke intentie die ons ter harte gaat. 

(1 minuut stilte) 

 

 

 


